
Kinderen zingen Palmpaasliederen in Assenede

 

COLLECTIE
Frans Van Immerseel

INVENTARISNUMMER
VL_014

BESCHRIJVING
Op de zaterdag voor Pasen gingen kinderen in groepjes met een mooi versierde Palmpaas van huis tot huis om daar Palmpaasliederen
te gaan zingen. Als beloning kregen ze (paas)eieren of ander lekkers. Deze traditie werd door Frans Van Immerseel in 1958 nieuw
leven ingeblazen in Assenede, en werd nog enkele jaren daarna verdergezet.

OBJECTTYPE
foto

PLAATSEN
Assenede centrum

DATERING
1950 tot 1960

TREFWOORD
kinderen, Assenede, Pasen, volksgebruik, Palmpaas
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