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BESCHRIJVING
De bouw van de eerste parochiekerk van Rieme werd in 1934 aangevat, nadat de parochie van Rieme officieel was opgericht in 1928.
In 1935 zou ze officieel ingewijd en in gebruik genomen worden. Het ontwerp was van de hand van bouwmeester Vaerewijck uit Sint-
Amandsberg, de uitvoering door Firma Heene uit Eeklo. In 1940, door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar
beschadigd. Op 10 mei 1940 zorgden luchtbombardementen voor zware schade aan de kerk, waardoor die drie maanden lang niet kon
gebruikt worden. Vieringen gingen intussen door in de parochiezaal van Rieme. Op 27 juli 1944 was het terug zo ver: opnieuw werd de
kerk zwaar beschadigd. De genadeslag volgde op 18 augustus, toen de kerk samen met 167 huizen in het dorp van Rieme met de
grond werden gelijk gemaakt. De parochianen weken noodgedwongen uit naar de kerk van Ertvelde. Na de bevrijding vn Rieme in
september 1944, werd er een noodkerk gebouwd op het puin van de parochiezaal met bouwmateriaal van de vernielde zaal, de kerk en
de scholen. In 1953 werden de voorbereidingen voor de nieuwe parochiekerk getroffen, in 1955 werd ze in gebruik genomen. Ook deze
kerk was, zoals de vorige, van de hand van Vaerewijck en de uitvoering gebeurde tevens door Heene uit Eeklo. De officiële inwijding
van de kerk door de bisschop vond pas plaats op 26 mei 1963. Op de foto is ook de tweede pastorij van Rieme te zien, die aan de
linkerzijde van de kerk werd gebouwd.
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