
Foto soldaten Edmond Caboor en kameraad, 1914

 

COLLECTIE
Privécollectie Marc De Baere

INVENTARISNUMMER
PrMDB_001

BESCHRIJVING
Foto van Edmond Caboor (rechts) met een kameraad, genomen en verzonden in 1914. 

Edmond had de strijd bij Halen (Leuven) meegemaakt en stuurt een kaart naar zijn echtgenote Romanie. Op de voorzijde staat, op de
tassen van de twee soldaten: “en route pour la guerre de 1914”. 

Op de achterzijde (foto 2) is met potlood geschreven: “Ik ben heel gelukkig toegekomen en gezond. Romanie hoe gaat het met de
kleintjes. Niets anders is me nog overgekomen want de strijd is wreed. Wij hopen dat gij ons zult wederzien, vriendelijke groeten en een
kus, Edmond Caboor”.

Edmond Caboor (1881-1918) was de grootvader langs moederskant van Marc De Baere. Hij is geboren in Maldegem-Kleit (Cleyt).

OBJECTTYPE
foto, postkaart

DATERING
1914

TREFWOORD
WOI, soldaat, Eerste Wereldoorlog, persoonlijke boodschap

VERWERVING
Marc De Baere, bruikleen
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