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BESCHRIJVING
Het feest van de inwijding van de eerste kerk van Waarschoot in 1244, is ook het feest van de patroon onder wiens bijzondere
bescherming de kerk zich heeft geplaatst, nl. Onze-Lieve-Vrouw geboorte. En het is op haar feestdag, 8 september, dat voortaan de
inwijding van de kerk in een bijzondere dienst, -de kerkmis-, zal worden gevierd. In 1685 vraagt de toenmalige pastoor Carolus de la
Mars echter om de kermis te mogen verplaatsen naar de zondag volgend op 8 september. Want als de eerste kermisdag op een
donderdag valt rijzen er voor de tweede kermisdag heel wat problemen, omdat op vrijdag de vleesderving nog steeds van kracht is en
de mensen dus niet zullen kunnen feesten met alles erop en eraan. Deze vraag wordt door het bisdom ingewilligd, waardoor
Waarschoot de ‘grote kermis’ in het tweede weekend van september viert.
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